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SEPTEMBRE 1977 


chronique juridique 


HAKLARIMIZ 


İŞSİZLİK VE GÖÇMEN 
İŞÇİLERİN HAKLARI 


I. - HAK EŞİTLİĞİ İLKESİ 


, o Temelde göçmen işçi fransız işçileriyle aynı haklara sahiptir (Dikkat, işten çıkma veya çıkarılma durumunda hemen belediyeye veya 

iş bulma kurumuna baş vurmak gerekmektedir). 


İŞİZLİK YARDIMI 


işten çıkarılma tarihinden önceki on iki ay içerisinde en az 90 gün çalışmış 65 yaşından genç işçi işizlik yardımı alabilir. İşçi son çalıştığı iş verene gerekli belgeyi belgeleri doldurtup ASSEDIC'e vermelidir. 

Bu sosyal işizlik yardımı % 40 ila 25 агаsındadır (en düşük yardım 24 frank 38 santimdir) ve 50 yaşından küçükler ісіп 90 gün ödenir (50 ile 55 yaş arasındakiler için 182, 55-58 yaşında olanlara 365, 58 yaşından yukarı olanlar için 730 gün). 

Bu süreden sonra bu miktar ücretin %, 35 
ine iner (en düşük yardım günde 21 frank 
20 santimdir). Yine sıraya göre 50 yaşından 
küçükler 274 gün, 50-55 yaşındakiler için 427 
gün, 55-58 yaşındakiler 365 gün ödenir. 

Kişisel olarak yapılan baş vurularda bu durum uzatılabilir. 


DEVLET YARDIMI 
Bir sene içerisinde düzenli olarak 150 gün 


çalışmış işsizlere verilir. Fakat bazı durumlarda ödenmez, 4 


Önemli hatalardan dolayı işten çıkarılan işçiye (Hırsızlık ve bunun gibi suçlardan) bu yardımlar verilmez. 90 gün boyunca bu yardım günde 15 franktır (bu süreden sonra bu yardım 13, 80 frank düşer. 


Fakat ailede fert başına 6 frank daha ödenir). Bir sene sonunda yüzde % 10 düşürülür, (Bu рага zaman sınırlaması olmadan ödenir fakat her sene sonunda % 10 düşürülür). Dikkat ödenmemesi durumunda bir uyarı mektubu aşağıdaki kurumlara gönderilmelidir, 


İşsizlik yardımı, COMİSSİON PARITAIR ASSEDİC, 


Aile yardımı, Valiye LE PREFET. 


EKONOMİK KRİZ NEDENİYLE ÇIKARMALAR 
(kişisel veya topluca). 

İşçinin ekonomik kriz nedeniyle işten çıkarılması durumunda (iş müfettişliğinin bunu 
onaylaması gerekir) işçi aylık ücretlinin % 90 
ını brüt olarak (yani çalışırken aldığını % 100 
ünün) alır. Bu durum 3 “ау boyunca devam eder (dosyalar her üç ayda bir olmak üzere incelenir. Bu paranın ödenebilmesi için sürekli olarak iş aradığını ispatlamak zorundadır). 


з + + 


П. - KAğIT SÜRESİNİN UZATILMASI VE İŞSİZLEDE YAPILAN AYRIMCILIK 
32, ağ - өңі: m de Genel any ransaya en r çalışma ve oturum kartlarıni iş bulma kurumuna kayıtlı e sürelerinin bitimi durumunda uzattırabilirler. 


1 - Kartları bir senelikse, 3 ау (kart А). 

2 Kartları 8 senelikse 1 sene (kart В). 

Birinci durumda bir senelik kartı olanlara Зау iş araması için geçici bir mühlet tanınır. 

İkinci durumdaysa üç senelik kartı olanlara bir senelik bir oturma kartı verilir. 

Sosyal ödenmemesi veya bu hakların kaybolması durumunda işçinin İşsizlik sigortasına kayıt olmadan önce bütün işlemlerini zamanında yaptırmamış olması durumunda işçiye yardım ödenmeyebilir. Ayrıca çalışma ve oturum kartlarının süresinin bitimi durumunda yardım kesilebilir. 

Bu durumda işiz ASSEDIC'ten yardım isteyebilir . 

(DİKKAT işsizin faal olarak iş aradığını ispatlayamaması halinde yukarıda adı geçen yardımlar kesilebilir. Iş ararken size verilen bütün belgeleri muhafaza etmelisiniz). 


3 - İşçinin Fransadaki oturma veya çalışma 
kartlarının reddi veya kısıtlanması durumun- 
4а. 


A) Anlaşmalı ülkelerden gelen işçiler. 

Kart dö sejurun işçiden geri alınması, 

Geçici çalışma kartı olan işçinin kartı yalnız işsiz olmaması durumunda değil gelirinin olmaması halinde de kartı elinden alınır. 

Elinde 3 senelik kartı bulunan işçinin 6 ay işsiz kalması durumunda kartının elinden alınması tehlikesi vardır. 


2 - Çalışma kartının süresinin ilgili kanunlarda uzatılmak istenmesi. 


işçi kendi iş kolunda kriz varsa kartının 


İŞTEN 


bitmesi durumunda bu sürenin yetkili kurumlarca yeniden verilmemesi veya kartının süresinin uzatılmaması durumuyla karşılaşabilir 


Bu yüzden hangi iş kollarında iş krizinin bulunup bulunmadığının bilinmesinde yarar vardır. 

İşçi kartının verilmeyşi durumunda mahkemeye baş vurabilir. 

Ancak bu haksızlığın ispatlanması durumunda gerekli işlemler yapılır. (Mahkemeye delil göstermek bazan gerekebilir ve kararın ertelenmesi durumunda CGT sendikasına baş vurmalıdır. і 

CGT göçmen işçiler üzerinde uygulanan bu a; her zaman karşı çıkmıştır, özelliklede uluslar arası çalışma örğütünün. 

1977 temuzunda göçmen işçilerle ilgi i olarak 
hazırladığı beyanname nin Fransız hükümeti tarafındanda kabul edilmesi için mücadelesini sürdürmektedir. 

Bu beyanname işini kaybeden işçinin yasalar karşısında haksız duruma düşürüle- - meyeceğini ve iş bulma güvencesi, ve diğer haklarında korunmasınıda istemektedir. 

Işsizlik durumunda kendisine engel teşkil edilmeyecek olan işçiler. 


— 10 senedir fransada kesintisiz olarak oturduğunu belgeleyen herkes. 

— Fransız milliyetinden çocuğu olanlar, 

— Daha önce meslek kursu görmüş çırak ve stajyerler. 

— Daha önce fransız vatandaşı olmak için müracat etmiş olanlar. 

— Lübnanlı kmerli ve vietnamlılar. 

— Temmuz 1961 de Fransaya gelen Faslı ve 
9 agustos 1963 te fransaya gelen Tunuslular. 


— Daha önce Fransız ordusunda görev yapmış olanlar. 


3 - Çalışma kartını alacak olanlar (Tüm 
meslekler için olan geçerli olan çalışma kartı). 

— Fransız eşi olanlar. 

— Eşi AET ülkelerinden olanlar. 

— Son üç sene içerisinde iki sene okula devam etmiş olan gençler velilerinden birinin daha önce 4 sene fransada çalışmış olması şarttır. 

— On senedir fransada oturum kartı olanlara ve olağan üstü durumu olanlara. 


— Politik veya vatansızlara, 3 sene Fran- 


- sada ikamet etmiş olması veya bir veya birden 


fazla Fransız uyruklu çocuğu olanlara hiç güçlük çıkarmadan kartları verilir. 


DEMİR SANAYİİ KOLUNDA İNSANLIK DIŞI BİR ZALİMLİK 


« Memleketimde ne yapacağım ben ? Cezayirin kalifiye insanlara ihtiyacı var. Bense OS’ den başka birşey değilim. 30 seneden beri fransada çalışıyorum fakat bana OS den yukarı hiç bir adım attırmadılar. Ve çocuklarımdan hiçbirisi Arapçayı ne konuşur nede yazar. Çünkü gittikleri fransiz okullarında öğretmiyorlarki. Böylelikle onlar kendi ülkeleri olan Cezayirde birer yabancı olmaktan öteye gidemeyeceklerdir. » 


İşte Muhammet Benouaf'ın bir kaç basit cümlesi demir iş kolunda çalışan, işten atılmış ve memlekketlerine geri dönmeye zorlanan göçmen işçilerin durumunu bir kaç basit cümleyle açık bir şekilde gözler önüne seriyor. 


menileketlerine geri gönde rilmeye zorlanıyorlar denince cümlenin anlamı biraz düşük 


oluyor. Onlar geri gönderilmeye mecbur ediliyorlar demek gerek. 
Onlar mecbur ediliyorlar fakat daha önceden hazırlanmış iğrenç önlemlerle. Ve bunları bir alın yazısıymış gibi göstermeye çalışıyorlar. 


Demir sanayiinin patronları her zaman milliyet ve ırk ayrımından faydalanarak ve hatta iş yelerindeki kademe farklarından- da faydalanarak işçiler arasına ayrıcalıklar sokup onları bölmek için akla gelmedik oyunlar oyna mışlardır. 


Bu gün demir sanayiindeki krizin sorumlularını kamu oyuna bildirmek ve onları açığa çıkarmak için geniş bir kampanya уйrütmek söz konusudur, Lorrain bölgesindeki aylardan beri süren kısmi işsizlikten sonra, İşte geniş bir şekilde işçileri işten atmalar başladı. Ve bu işten atmalar 


Fransız hükümeti tarafından beортаға ve tasdik edilmekteir. 


Bu gün tek demir sanayiindeki 20000 işin iptal edilmesi söz konusudur, Bu yoksuluk fırtınasının estiği bu ortamda tek çıkar yol CGT nin işçiler için Önerdiği istemlerdir. Bunlar arasında 


binlerce işçinin tekrar işine Каvuşması istemleri vardır. İşsizlik son bulacak ve bölge tekrar eski canlılığına kavuşacaktır. Fakat bu ancak СОТ” nin Önerileriyle olur. CGT nin uzun zamanlı istemleri arasında demir sanayiinin devletleştirilmesi istemleri vardır. Bu bölge sanaylinin ayağa kalkması için tek şanstır. 


FRANSIZ FRANGI OLARAK FRANSA DIŞINDA OLAN İŞÇİ AİLELERİNE GÖNDERİLEN AİLE YARDIMI 


Ti Т е z 5 
Fransa ...... 1 сосик 2 сосик 3 сосик Si Ayrica her 
“çocuğa 
162,61 434,68 244,29 frank 
H — + -— 
Türkiye ...... 40,00 82,00 141,00 176,00 


CGT (bir muhtıra ile) GENOVA'DAKİ 
ULUSLARARASI CALIŞMA 
TEŞKİLATINA BAŞVURDU 


Fransız Hükümeti uluslarası anlaşmalara saygı götermiyor ve Fransız yasalarına da saldırıda bulunuyor 


CGT tarafından Nisan 1976 da yağan « EMEKÇİLER İÇİN 

ZGÜRLÜKLER » belgesinin tamamlayıcı bir parçası olan bu muhtıra yabancı işçilerin sendikal, bireysel ve toplu özgürlükle- 
.ri konusunda CGT'nin tavrını ortaya koymaktadır. 


CGT'nin diger bütün gerçekçi önerileri gibi bu muhtıra da yabancı işçilerin hak ve özgürlüklerini en geniş bir şekilde garanti altına almak amacıyla fransız yasalarının yeniden ele alınması 


ve uluslararası araçların gözden geçirilmesi için tutarlı bir temel oluşturmaktadır. 

Yüksek devlet sorumlularının ve patronların yabancı işçilere karşı bir ırkçılık ve yabancı düş manlığı kampanyasına giriştikleri, onları yığınsal bir şekilde Fransa'dan dışarı çıkarmak iste- 
`аік1егі böyle bir dönemde, emekçilerin tümünü ve diğer katmanları da ilgilendiren « ÖZGÜRLÜ-KLER » konusunda CGT'nin taүгіпі ve önerilerini daha iyi bilmek yararlı olacaktir. 


A Yaş e Eş e e İŞ meme aş 


SONACOTRA'DA YENİ GELİŞMELER ! . 


KİRALARA ZAM : İŞÇİLERİN SATIN ALMA GÜCÜNE KARŞI BİR SALDIRI 


Hükümet ve Sonacotra, diğer foyer yöneticisi kuruluşlar gibi, foyer'lerde 1 temmuzdan başlıyarak kiraların '% 6,5 artırılmasına karar verdiler, CGT bu kira zammına Barre Planı'nin yeni bir saldırısı olarak karşı koyuyor : Bir yandan ücretler donduruluyor, diğer yandansa fiyatlar yükseltiliyor. 


Foyer'lerdeki durum işyerlerindeki Sömürünün bir devamıdır 


CGT, CFDT, ve FO birlikte Sonacotra ile tartışmalara girdiler. 
Sendikal kuruluşlar görüşmelerin açılması için şart olarak kiraların üzerinden kesilmesinin durdurulması üzerinde israr ettiler ve 31 mart. 1977 de bunu elde ettiler, 

Bu anlaşma gereğince Sonacotra temmuzdan sonra da foyer’ lerde oturmaya devam edenlerin eski kiralarla oturmalarını kabul etmek ve kiralarının ücretlerden kesilmesini istememek zorunda bırakıldı. 

Sendikal örgütlerin amacı, foyer'lerde oturanların tümünün tartışmasına sunulmak üzere Sonacotra'dan şu konuları içeren 


bir anlaşma protokolü elde etmektir : 


Bireysel ve toplu özgürlükler için 


— Foyer odalarının kişisel konut olarak kabul edilmesi, ziyaretçi kabul etme hakkının tanınması ve her türlü kontrolun ortadan kaldırılması. 

— Foyer'lerde toplantı yapma hakkının tanınması, > 

— Düşünce özgürlüğünün ve sendikal ve politik eylem özgürlüklerinin tanınması. 


— İşçilerin haklarının savunulması için sendikal örgütlerin ve işçi örgütlerinin temsil hakkının tanınması. 


Yönetimin demokratikleştirilmesi : 


— Foyer'lerde oturanların serbestçe seçtikleri « Foyer Komitelerine foyer'lerde oturanları temsil hakkının tanınması, 

Bütün bu girişimlerin en önün- de, sendikal örgütler, hükümetin, foyer'lerde oturanlar bu yardımız yapılmasını kabul etmesinde israr ediyorlar. Kira yardımları © 9,5 yükseltildi, ama foyer'lerde oturanlar bu yardım dan hiç yararlanamıyorlar. 

ktidar ve patronlar fransız ve yabancı işçileri bölmek, yabancı işçileri kavgalarında yalnız Ыrakmak, kamu oyunda ırkçı bir gericilik ortamı yaratmak için çeşitli tahrik yolları araştırıyorlar. 

Böylece konut sorunu gibi acil bir hak talebi etrafında tüm işçilerin en geniş bir sekilde birleşmesi gerekiyor. Başarının sartlarından birisi de budur. İşte bu açıdandır ki CGT foyer'lerdeki savaşımı destekliyor. 


E P e e gi 


CGT'nin yaptığı eylemler neticesinde iç işleri bakanlığı yurt dışı ettiği üç ССТ militanını tekrar fransaya getirtmek zorunda kalmıştır. 

CGT M. KONATE'nin ve 7 cezayir işçisinin davasından sonra bu yeni ve önemli başarıdan dolayı kendisini 


kutluyor. Hükümetin göçmen işçilere uyguladığı her soydan ve her boydan tutuklama ve yurt dışına gönderme işlemlerine son verilmelidir. Bilhassa son zamanlar yurt dışı edilipte tekrar 


fransaya dönmelerine ССТ nin eylemleri karşısında izin verilen kişiler rahat bırakılmalıdır. 


Öuestions а... 


RENE LOMET İLE BİR RÖPORTAJ 


1 


SORU — CGT'nin bu günkü ortamda kaygı ve düşündükleri nelerdir ? 


SORU — Göçmen işçiler tatile çıkarken geri döndüklerinde tekrar iş bulamama kaygıları vardı. Sana göre eylül ayında durum nasıl olacak ? 


SORU — Göçmen işçilerin çıkarları için CGT hangi girişimlerde bulummaktadır ? 


runu çözümlenmelidir. 


CEVAP — Herkes gelecek ilk bahardaki vadeli seçimlerden bahsediyor. Fakat eli kolu bağlı bu günü beklemek CGT için sorun değildir. 

Iki ucu bir arya getiremeyen aileler, şomajdaki işçiler.Henüz ilk işini arayan gençler, yurt dışı edilmekle tehdit edilen göçmen işçiler elbetteki 1978 seçimlerini bekeleyemezler. 

Işte CGT çok önemli olan bu saldırılar karşısında derhal harekete geçmek mecburuyetinde ve işçilerin haklarını: sonuna kadar savunmak zorundadır. 

Bu demektirki devamlı olarak bütün gö- 


‘` rüşmeleri reddeden hükümet ve patron- 


ların uzlaşmazlığı karşısında, bilhassa iş özgürlüğü ve ücretlerin yükseltilmesi için çok çetin bir 'mücadeleye girişilecektir. 

Elbetteki CGT değişimler içinde mücadele verecektir. CGT kendi eylemleri ve solun ortak hükümet proğramının başarıya ulaşması için mücadele edecektir ve ediyor. 

Fakat ortak hükümet programını meydana getiren güçler iktidara geldiklerinde nasıl bir politika izleyeceklerini daha önceden bize ekonomik ve sosyal olarak bildirmeleri gerekir. CGT' ye göre ortak hükümet programında göçmen işçi 50- 


CEVAP — Hükümet başbakan BARRE'ın planının başarıya ulaşmak üzere olduğunu kitlelere inandırmaya çalışıyor. Ve aynı zamanda büyük sayıdaki işsizler ordusu- nun karşısında demegoji yapmadanda edemiyor. İşsizlere hücum ederkende onlar gerçekten iş aramıyorlar diyor. Ve gençlere Fransa dışına çıkıp çalışmalarını söylerken kadınlara evinizde oturun diyor. 
Ve göçmen işçilere bütün haklarından vaz geçip Fransayı terk etmeleri ісіп meşhur 
10 bin franklık oyununu teklif ediyor. 
Fakat onun bu oyunu CGT nin mücadelesi savesinde başarısızlık la neticelenmiştir. 

Tatil müddeti boyunca göçmen ve fransız işçiler beraberce mücadele etmişlerdir Fakat bu sorun tamamiyle sonuca ulaşmış değildir. 

Fakt fransız işçileri işsizliğin sorumlularının göçmen işçiler olmadıklarını gayet iyi bilmektedirler ve aksine iktidarın bunun sorumlusu olduğu onlar tarafından yine bilinmektedir. 

Bu günkü ortamda ister göçmen ister fransız olsun işçiler saldırıya her zaman uğrayacaklardır. Ancak aynı eylem içerisinde birleşirlerse amacımıza ulaşabiliriz: 


CEVAP — Her şeyden önce eylemi genişletmek. Fransız veya göçmen olsun bütün işçiler ücretlerin yükseltilmesi için mücadele etmeli ve ırkçılığa karşı kesin bir tavır almalıdırlar. Göçmen işçilerin hak ve özgürlüklerini korumak bizim en başta gelen görevlerimizden birisidir Foyerlerde oturanların durumlarını daha iyiye götürmek için eylemlerimizi genişletmek istiyoruz. 

Tabii olarak foyerlerde oturanların durumlarrını incelemeden hiçbir anlaşma imzalamamak CGT' nin eylemleri arasın- 


ır. 

25 ekimde olacak olan ve Cezayirli işçileri içeren bir konferans 'hazirliyoruz. 
işçilerin haklarını savunmak için daha kuvvetli ve daha tesirli bir CGT ye sahip olmamız şarttır. 


Çocuklarımız için kaliteli bir eğitim istemek en haklı ve temel isteklerimizden birisidir. Bu istek milli eğitim bakanlığı terafından alınan 


yeni tedbirlerle engellenmektedir. 


Bu tedbirler bütün yabancı işçi çocukları için olduğu gibi Türkiyeli işçi çocukları içinde 


zorluklar yaratmaktadır. 


Patronların istekleri fransada kalacak işçi çocuklarını kalifiyesiz birer işçi olarak yetiştirmek için yetersiz. eğitim yaptırmaktır. 
Milli eğitim bakanlığı çocukların ikinci bir dili öğrenmek için karşılaştıkları güçlükleri hiçte göz önüne almayarak iki sene boyunca orta dereceli kurslara geç kalmış çocukları sadece kalitesiz sonuçlanan ve OS olarak çalışan İşçileri yetiştiren sınıflara gitmekle 


cezalandırıyor. 


Böylece göçmen işçi çocuklarının eğitimini 


E STATISTIQUES 
SUR LES ELEVES IMMIGRES 
PREMIER DEGRE: 560.000, soit 7,7 %. 
SECOND DEGRE: 230.000, soit 5,8 % dont lycée: 28.700 
C.E.S. : 120.000 
С.ЕТ.: 75.000 
SUPERIEUR : 75.000, soit 10 %. 
DETAILS 
PREMIER DEGRE: Maternelle .............. 8,1 
| 1975 Elémentaire .............. 8,5 
BDGCİMİ esse. 13,6 
SECOND DEGRE: 1“ cycle .............. 5,3 1975-76 2%. cycle 000... ..-.: ideais 2,2 СЕТА ССРМ е СВА... 5066 11,1 
SUPERIEUR : Algériens ........ 4 900 
1975 Tunisiens ........ 6 750 
Marocains ........ 7 400 
TOi is oi 19000 — de 2,5 
Afrique Noire ........ 20000 2,5 % Espagnols ........ 2000 0,2 % li İY 1000 0,1 % 
Portugais ........ 600 0,05 % Yougoslaves ........ 300 0,02 % 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ğibi. 


Çocuklar ne kadar iyi eğitilirse okadar geleceğe güvenle bakarlar. 


1971.18 SENELERİNDE OKULLARIN TATİLLERİ | 


engelliyor. İlk okullarda göçmen işçi çocuklarının sayısı hayli az. Helede liselerde çok daha az. Orta okullarda % 5,3 liselerde ise % 2,2 oranında yabancı işçi cocuğu bulunmaktadır. 


Bütün bunlar CGT'nin işçi çocuklarını daha insancıl bir geleceğe sahip olması ve iyi bir eğitim için mücadele nedenini gösteriyor. CGT bir taraftan Türkiyeden gelmeden önce. çocukların: hazırlık sınıflarında eğitilerek Fransaya geldiklerinde değerli senelarinin kaybedilmesi- nin engellenmesi ve fransaya geldiklerinde mahelle arkadaşlarıyla aynı sınıflara devam etmeleri imkanının hazırlanması için mücadele ettiği 


Diğer taraftan çocuklara en fazla bilğiyi verecek ve onların geleceğini düzenleyecek bir eğitimin yapılması için mücadele etmektedir. 


yemleri а: Eyer ma Aİ ә 


е, 5%) е газат 28292 
24,1% М 2 У 


222. 


ABREVLIATIONS UTILISEES 


Di ) САР : Certificat d'Aptitude Professionnelle H A BÖLGESİ B BÖLGESİ С BÖLGESİ l BEP : Brevet d’Etudes Professiohnelles TOUSSAİNT 29 Ekim 77 - 29 Ekim 77 `- 29 Ekim 77 | (BP : Brevet Professionnel BAYRAMI 3 Kasım 77 3 Kasım 77 3 Kasım .77 | DUT : Diplôme Universitaire de Technologie 
| - a CPPN : Classe Ргёрагаїојге et Professionnelle 
| 12 Kasım 77 12 Kasım 77 12 Kasım 77 | de Niveau 
| | yaz қ BE İYNEDR : Classe Ргерагаіюіге à VApprentissage 
| EY e << пн % 7 4% мы СЕ5 : Collèges d'Enseignement Secondaire 
| ЖАЛА. ме А СЕС : Collèges d'Enseignement Général 
| 11 Şubat 78 . 18 Şubat 78.- 25 Şubat 78 - | СЕТ : Collèges d'Enseignement Technique 
| ŞUBAT 20 Şubat 78 27 Şubat 78 6 Mart 78 | DEUG : Diplôme d'Etudes Universitaires Gé- 
- —— ~ - nörales 
; 1 Nisan 78 - 1 Nisan 78. - 8 Nisan 78 - | DEA ( : Diplöme d'Etudes Approfondi А з ; : pprofondies 
П.ҚВАЙАР 17 Nisan 78 17 Nisan 78 24 Nisan 78 | DESS : Diplôme d'Etudes Supérieures Spécia- 
| ў г 18. | і5бе5 ч 
YAZ BET 78 - | 4. El 16 78 T BULTO | UNCAL : pron Nationale des Comités d'Action 
| : ў аана усёепѕ 
A BÖLGESİ : Aix-Marseille, Amiens, Bordeaüx, Caen, Clermont-Ferrand, Corse, Lille, . CNAL : Comité National d'Action. Laigue 
| Lyon, Nancy-Metz, Nice, Orl&ans-Tours, Rennes, Rouen, Toulouse. | CDAL : Comités Départementaux 
B BÖLGESİ : Besançon, Dijon, Grenoble, Limoges, Montpellier, Nantes, Poitiers, | SNI : Syndicat National des Instituteurs Reims, Strasbourg. UID - Unité, Indépendance et Démocratie O BÖLGESİ : Antilles-Guyane, Créteil, Paris, Versailles. | < CPCET І: рет Permanente des Eleves e e ) е 
VE 


© ÖĞRETMENLER : 

Anne ve babalar çocuklarının yalnızca aile hayatını tanıyorlar oysa öğretmenler çocukların okul hayatını tanımaktadırlar. Bundan dolay'a çocukların okuldaki durumu iyi veya kötü ne olursa olsun gerekli çözümler bulmak için anne ve babalarla öğretmenlerin bir araya gelip çocuğun sorunlarını konuşmaları şarttır. 


Çocuğun öğretmenine danışmadan anne ve babanın çocuk hakkında belirleyici bir karar alması yanlıştır, Bu durumunda çocuğa iyice kavratılması gerekmektedir. 


гүр. 


s ІМ | 


Y 100 : 
Senede bir defa ciddi bir doktor konturolundan geçirmek şarttır. Fa- 


kat okul süresi boyunca çocuk yorulabilir takattan düşebilir. Çocuk gerektiği gibi başarılı olmasını engelleyen veya dengesini bozan bir hastalı-Ба yakalanabilir. Bazan hafif bozuk görme veya iyi işitmeme yüzünden çocuk cesaretsiz bir hale gelebilir. 
Çocuğun sıhhat bakımından en küçük bir zorlukla karşılaşması halinde bile doktora baş vurmalıdır. 


Çoçuğun babası veya annesi соcuğun okuldaki başarısızlığının sebebini veya anormal bir hareketinin nedenlerini anlayamazlar. Psikolog bu nedenleri ve çarelerini bulmada anne ve babaya yardım edebilir. Aynı zamanda okul psikoloğundan okul 


idare kurulundan dispanserlere, ha- bunun gibi bir çok kuruluşlar çeşitli stahanelere baş vurulabilir. Öğret- maddi yardımlar sağlayarak veya bir 


menlerden çeşitli sosyal kuruluşların çok işler görerek öğrencilere yaradresleri temin edilebilir. dımcı olabilirler, 


© SOSYAL YARDIM : B 

Bu kurum kendi imkanları ölçüsünde herhangi bir konuda daha başarılı olar kuruluşlar bulmada yardımcı olur veya işlerinizi kolaylaştırır. Aynı zaman çeşitli tatil veya dınlenme merkezlerine kayıt yapabilir. 
Çocuğun dengeli olması, utangaçlığını ve sıkılganlığını yenmesini yardımcı olurlar. 


ÖGRENCİLERİ ANNE VI 


BABALARI : 

Okul aile birlikleri önemli danışman vazifesi görebilirler. Fakat okul aile birliklerinin okulun savunulması ve diğer işler için yaptıkları işlere katılmak aynı zamanda talebelerin iyi bir öğrenim görmesi çin» şartların yaratılmasınada yardımcı olunmuş olur. 


Federation CORNEC 
22, rue Notre-Dame-de-Lorette 75009 PARİS. 
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Ф GENÇLİK KURUMLARI : 


Spor kulüpleri, kültür kulüpleri, okul kasaları, hava merkezleri ve 


zaman olsa bile çocuklarınızı 


OKUL VE ÇOCUK 


Aileniz Fransaya yerleşiyor. Eylül ayı başında okulların açıldığı günlerde veya başka bir 


okula kayıt ettirmeniz gerek. 


Fransız ve yabancı ayırrımı gözetmeksizin okullar tüm çocuklara açıktır. 6-16 yaşındaki 


Çocuğunuzun kayıt işlemi 


1. - Cocuğunuzu kayıt ettirirken aşağıdaki okullar arasından bir seçme yapabilirsiniz. 


Fransız milli eğitim bakanlığının ücretsiz okulları, Bunlarda hiçbir dini eğitim yapılmaz. А 

özel okullarki paralıdır. Özel okullarin büyük bir çoğunluğu dini eğitim yaptırırlar. Bazı ülkelerin Fransada iki Dildede eğitim yaptıran okulları vardır. 
Çocuklarınızı getirdiğiniz zamanki yapacağınız ilk şey belediyeden evinize en yakın okulun nerede olduğunu ögrenmektir, Okul müdüründen bir randevu alın veya hemen kendisini görmeye gidin. 


Çocuklarınız yaşlarına göre ayrı okullara gidecektir. Göstereceğiniz kağıtlar üzerine müdür size gerekli bütün izahatı verecektir. 
(Göstereceğiniz kağıtlar çocuğunuzun nufus cüzdanı ve aşı kağıtlarıdır). 


Çocuğunuzun okul yaşamı 


2. - Çarşamba günü tam Cumartesi günleri öğle sonrası çocuğunuz okula gitmeyecektir. Fakat bu okula gitmediği zaman evinizin yakınındaki veya daha başka bir yerdeki bir spor salonuna gidebilir. Diğer günler çocuklar 6 saat okulda kalacaktır. 
Çocuğun annesinin çalışması durumunda okul saatlerinden önce ve sonra çocuk bakım evlerinde bırakılabilir, 


öğle yemekleri için çocuğunuzun kantin- de yemek yiyip yemeyeceğini siz kararlaştırırsınız. Müdür size yemek ücretinin ne kadar olduğunu söyleyecektir. Bilinmesi gereken diğer bir noktada okul tatillerinin bütün Fransada Hatta aynı bölgedeki okuların bile aynı olmayışıdır. 


Çocuğunuzun. öğretmenine gidip çocuğunuzun durumu hakkında bilgi almaktan çekinmyiniz. Öğretmen size çocuğun başarılarını ve karşılaştıkları güçlükleri anlatacaktır. 


ÇOCUĞUNUZUN OKULDA SİZE tH-TİYACI VARDIR ONUN OKUL HAYA-TINI TANIYIP YARDIMCI OLMANIZ GEREKMEKTEDİR. 


Çocuğunuza yardımcı olabilirsiniz 


3. - Çocuğunuz Fransaya geldiğinde fransızca bilmiyorsa, genellikle yabancı işçi çocuklar için hazırlanan hazırlık sınıflarından yararlanabilirler, ilk okulda çocuğunuz bu hazırlık sınıflarına alınacak ve kendi yaşıtlarıyla aynı sınıflara gitme- den bu hazırlık sınıflarında bir sene veya altı ay fransızca ögretilecek (bu hazırlık sınıflarının ismi CLASSE D'INITIATION” dur) veya sınıfta iki ögretmen olacak ve bu ögretmenlerden birisi kendisine fazladan fransızca ders verecektir, 


çcouklar için okula gitmek mecburidir. Ailenizin isteğine gore 2-3 yaşındaki çocuklarınız bile yuvaya gidebilirler. 


Gerekli ise. Çocuğunuzun daha iyi fransızca öğrenmesi için, bir kaç ay boyunca evinizin uzağındada olsa başka bir okula gitmesini kabul е 


Bazı orta okullarda yeni gelen yabancı çocukların sınıflara derslere alışabilmeleri için özel sınıflar vardır Veya ayrıca fransızcâa dersleri verilmektedir. 


Aile bütçeniz ve okul 


4, - Çocuğunuz okula gittiği sürece aile yardımı alabilirsiniz. Genellikle ana okulları ve ilk okullar için kitaplar belediye tarafından ücretsiz olarak verilir. Okul dönemi boyunca .başka giderler için sizden az miktarda para istenebilir. 


Çocuğunuzun kaydını yaptırırken okul sigortası yaptırmayı unutmayınız (1/ Авөпrance Scolaire). Bu sigorta bir kaza anında çocuğunuzun güvenlik altında bakımının yapılmasını sağlayacaktır. 


Çocuğunuz ilk okulun son sınıfındaysa öğretmeninden orta okul için bir burs dosyasına (Dossier de bourse) gerek olup olmadığını sorunuz, Evlet bursları ve para yardımları yabancı fransız ayırımı yapılmaksızın verilir. Bu burslar ana ve babanın kazancına göre verilir, 


Fransada okullar 


5. - Ana okulu, bu okul mecburi değildir. 
Ücretsizdir. Çocuğunuzun ana okuluna gitmesi çok yararlıdır. Çocugunuz. orada karşılaştığı küçük arkadaşlarıyla fransızcayı öğrenecektir. Ana okuluna gönderdiginiz taktirde ilerdeki 'okul yıllarında dersleri dahâ iyi gidecektir. 


İlk okul 


ШЕ Oğretim ücretsiz ve zorunludür. Çocuklar genellikle beş sene boyunca bütün derslerini fransızca izlerler. 


Orta okul 


Çocuğunuzun on altı yaşına kadar okula gitmesi zorunludur. Yani orta okula gidecektir. Orta okulun ilk senesinde geçerli bir yabancı dil gerekecektir. (Bu öğreneceği dili kendisi seçer. 


İngilizce seçebileceği gibi Arapça ispanyolca, portekizce, italyanca seçebilir. 


-Lise 


Orta okulda çocuğunuzun başlıca öğretmeni veya okulun danışmanı (Conseiller d'orientation), Çocuğunuzun yüksek öğrenimimi'yoksa teknik bir okula gidip meslek örönmesininmi'daha doğru olacağı konusunda size karar vermenizde yardımcı olacaktır. 


SALİMAYA ADALET 


Nişanlı olan Salima ve Alain' nin 1849 kanunnuna göre evlenmeleri gerekiyordu. Fakat vali bu evlilliğe karşı çıkmaktadır. 


байта ADJALI geçen ocak ayı içerisinde Fransadan sınır dışı edildi. Bütün günahı ve suçu cezayirli olmaktı ve nişanlısınınki ise Guyan bölgesi işçiler birliği sekreteri olmaktı. Hükümet konseyi valinin bu kararını yerine getirmekten hiç çekinmedi ve Salima sınır dışı edildi. O gün- den beri iktidar kendi öz kanunlarını çiğneyerek Salimanın Fransaya tekrar geri dönmesine izin vermiyor. CGT Salimanın tekrar Fransaya dönmesi ve Bütün haklarına kavuşması için bütün militanlarını yapılan bu haksızlık karşısında protesto etmeye саğırmaktadır. 


IN 
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TARİHSEL BİR KARŞILAŞMA 


CGT'nin girişimiyle 4 ve 5 haziranda Evian'da Afrika sendikalar birligiyle (OUSA) bir iş birliği toplantısı yapıldı. ССТ ve afrika sendikalar birliğinin yanı sira aşağıda isimleri geçen ülkelerin sendikalarıda toplantıya katılmışlardır. Benin, Burundi, Cap Vert, Etiyopya, Gaban, Gana, Gine, Jamaika, Пе Maurice, Kenya, Madagaşkar, Mali, Moritanya, Nijerya, Uganda, Rwanda, Senegal, Somali, Tanzani, Sürinam, Togo, Zambiya, ve bunların dışında UGTA, CGTR, FSM dünya sendikalar federasyonu) ve AFASPA toplantıda izleyici olarak bulunuyorlardı. 


1975 yılında LOME şehrinde imzalanan 
ve 46 avrupa ekonomik topluluğu ülkesini (AET) içeren bu anlaşmanın hemen arkasından СОТ. anlaşmanın değerlendirmesini yapan bir döküman çıkardı. Bu döküman AET emperyalist ülkeleri karşısında mücadele edan ülkelerin mücadelelerine değer biçiyordu. Fakat iyice dikkat edildiğinde Lome anlaşmasıyla AET'ye kabul edilen gelişmemiş afrika ülkeleri üzerinde yeni sömürgecilik oyunları gözüküyordu. 


Günümüzde kapitalizmin genel krizi büyük ölçüde kapitalist ülkeler ve yeni gelişmekte olan ülkeler arasındaki ekonomik ilişkileri bozmaktadır. Ve bundan çıkarakta ticari ilişkilerde bozulmaktadır. 


Temel sorun şu şekilde ortaya çıkmaktadır: Avrupalı tekeller ve onların hükümetleri kendi ekonomik iktidarlarını sürdürüp gitmek istemekte diğer küçük ülkelere imkan tanınamaktadır. Bu durumdada iş milletlerarası bir düzeyde dahada kötüye gitmektedir. 


Bu durum daha çok tarımla uğraşan afrika ülkelerinde kendini göstermektedir. Yalnız tarmla uğraşan bu ülkelerin endütrileri fazla gelişme imkanını bulamamakta ve onların bu durumlarıda AET emperyalistlerinin işine gelmektedir. 


Kenya delegesininde üzerine basarak durduğu gibi: “Bu gün bizim memleketimizin sendikalarının incelemek zorunda oldukları, Lome oturumunun gerçek olarak ortaya çıkardığı sonuçlardır. Iki seneden beri Kenya'da 20000 işsiz vardır." 


Toplantıya katılan bütün delegeler fikirlerini aynı yöne dikkati çekerek belirtmişlerdir. "Nasıl bir durum yaratmalıkı ekonomik enternasyonal birlik, ekonomik gelişmeyi işçilerin ve halkların çıkarlarına uygun olarak geliştirsin ve bu durum batı 


avrupa ülkelerinin işçilerinin karışsında olmasın. " 


Bu fikir ve oluş Afrika ülkelerinin işçileri ve sendikaları ile AET ülkelerinin işçileri ve sendikaları arasındaki her sendikanın sendikal ilkelere ve karşılıklı saygı ilkelerine bağlı kalarak güçlendirmenin önemini belirtmektedir. Bu toplantı ve tarihi bir araya gelişte bütün delegeler toplantının önemi üzerinde ısrarla durmuşlardır. Çünkü şimdiye kadar tarihte ilk defa aynı içeriği taşıyan bir toplantı yapılmıştır. Ve enternasyonal alandada sendikaların birliğini en geniş bir ölçüde sağlayacak yeni imkanlar açılmıştır. 


CGT toplantıya katılan örgütlerle alınan kararları genişletmek için bütün girişimlere açık olduğunu belirtmiştir. 

GİLBERT JULIS. 


PARISIEN 


LIBERE'DE 


ZAFER 


HARRY GWALA VE 
ARKADAŞLARINA 
ÖZGÜRLÜK 


«Parisien Libéré» patronun gücü ve işçiler karşısında zora baş vurması hiçbir sonuç vermemiş aksine onun bu çag dışı baskıları karşısında yiğitçe direnen işçilerin birliğini pekiştirmiştir Patronun bu baskılarına karşılık bütün matbaa işçileri « Parisien Libéré » patronun karşısında direnen işçi kardeşlerinin yanında yer almışlar ve dayanışmalarını onlar zafere ulaşıncaya kadar sürdürmüşlerdir. Ме nihayet geçtiğimiz günlerde imzalanan bir anlaşmayla patrona ve iktidara isteklerini kabul ettirmişlerdir. 


Mücadelenin ortaya sürülen gerçek amacı bu zaferi bütün boyutlarıyla ortaya çıkarmıştır. 


Patron ve iktidar karşısında kazanılan bu zafer zeki ve cesaertli bir mücadele ve bütün matbaa işçilerinin durmak bilmeyen dayanışması sayesinde kazanılmıştır. 


Bu zafer CGT'nin gücünü kitleler arasındaki tesirliliğini önemini ve kararlılığını, diriliğini bir daha ispatlamıştır. 


Photo Smollenoff 


ÖNEMLİ BAŞARI 


SEKKA AHMED 1976 yılında fransa dışına atılan işçi- 


lerden birisidir o CGT'nin yürüttüğü eylemler meyvasını verdi ve AHMED tekrar 
23 agustos ta fransaya geri 
döndü. Foyer grevlerinde sınır dışı edilenlerin hepsi geri döndü. MARIUS APOS- 
TOLO ve RENE LOMET'nin başkanlığındaki bir CGT delegasyonu SEKKA'yı karşılamak için hava alanındaydı- 


lar. Akşamsa bu başarıyı 


kutlamak için Bagnolet belediyesinde bir eglence düzenlendi. 


ССТ Güney Afrika hükümetinin ırkçı baskılarını ve toplu politik tutuklamalarını mahküm etmiş ve kınamıştır. 


Sowetodaki siyah halka yapılan zulüm ve baskıyı kamu oyuna duyurmuştur. 


Bu gün güney afrikanın faşist rejimi sendikal ve ilerici hareketi başsız bırakmak için var gücüyle çalışmaktadır. 


HARRY GWALA ve SACTU 
(Güney afrıka sendikal merkezi) nun diger idarecileri süresiz olarak tutuklanmışlardır. Sendikamız CGT'nin bu sendikayla dostluk ve | dayanışma anlaşması vardır. 


ССТ bütün örgüt ve militanlarını HARRY GWALA ve arkaşlarının kurtuluşu için Paristeki Güney Afrika konam nezdinde Güney 
Afrika hükümetini protesto etmeye çagırmaktadır. 


CGT'NİN BAŞARISI 


Vernon kasabasının çıkışında nehir kenarında demir işleri üzerine üretim yapan FAPS diye bir fabrika var. Bu fabrikanın işçileri çeşitli milliyetlerden oluşuyor. Nehir ve büyük kara yolunun ortasında onlarla birlikte uzanan fabrika, senelerden beri dumanını tütütüp alabildiğine işliyor. Demiri eritiyor dövüyor, şekillendiriyor durmaksızın. 


Yıllardan beri hiç bir olaya şahit olmamış fabrika,“ işlemiş gelişmiş durmuş bu güne dek. Ama gel görki ateşi körükleyen balyozu vuran, vidayı sıkan ellerin nasırları büyüyüp kabardıkça, hak istemleride beyinlerde yavaş yavaş şekillenmiş gelişmiş durmaksızın. Patron istediği gibi at oynatmış meydanda, istediğini işten atmış, istediğini almış, sendikasız birliksiz oldukları için. Ama gel görki işçi sınıfının militanları boş durmamış bu zaman zarfında. Didinip çalışmışlar, birliği sağlayıp hak almak için. Günler birbirini kovalayıp, fabrika dumanını tüttürürken, gizliden gizliye CGT nin kartlarını dağıtıp (o sendikalandırmışlarişçileri. 1977'nin 9 Haziranına dek. 

Fakat 9 haziranda bütün işçiler kararlaştırılan saatte birden bire, ateşin 


COURRIER 


ЗИ 


BÜTÜN ARASINDAN 
BİR ÖRNEK 


Geçtiğimiz günlerde polis tarafından sınır dışı edilen Tunuslu şarkıcı Hedi GUELLA CGT'nin verdiği mücadele sayesinde tekrar fransaya dönmüştür. Şarkıcınınn fransaya döndükten sonra CGT' ye gönderdiği teşekkür mektubu aşağıdadır. 

Değerli arkadaşlar, 

yazdığım bu bir kaç satır size teşekkürlerimi belirtmek içindir. 


Çalışma kartımı ve oturma iznimi tekrar aldım. Karım ve çocuğumla artık fransada kalacağım. Fransada yine şarkı söyleyeceğim. Şimdi moral ve hissim çok yüksek düzeydedir. İnsanın kendisini yalnız hissetmemesi çok iyi bir şey işçi sınıfını ve bütün emekçileri kendi yanında hissetmesi insana büyük gurur ve Кіvanç veriyor. Şimdiye kadar bütün göçmen > lizmin ağırlığını ve sömürüsünü omuzlarında taşımışlar, fakat yarınlar onların olacaktır. 

CGT bu mücadelenin başında gidecektir: 

Dostça teşekürler 
Hedi GUELLA 


POLİTİKA 


DİSK'in çıkardağı günlük gazete. İşçilerin, emekçilerin, halkın gazetesi. Türkiye'den gercek ve doğru haber almak için, emekçilerin demokratik ve ekonomik mücadelelerinden haberli olmak için « POLİTİKA » ya ABONE OLUN ABONE 


BULUN. 


Abone olmak için şu adrese başvurmak gerekeyor : tika Gazetesi Yerebatan. Caddesi, Taşsavaklar. Sokak № 5, Cağaloğlu-Istanbul-Turguie. Abone şartları 
110 F, 6 aylık 220 F, Bir yıllık 440 F. 


işçiler етрегуа- · 


körüğünü, balyozun sapını bırakıyor, hep birden fabrika avlusunda toplanıyorlar. Bütün gerekli tedbirleri alıp, hak istemlerini kartonlara yazıyor, fabrika duvarlarına ve girişlere asıyorlar. Fabrikada bulunan her milliyetten işçiler kendi dillerinde «Yaşasın işçi sınıfı » « Yaşasın СОТ» « Birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için » Sloganlarını yazıp fabrikanın dört bir yanını kuşatıyorlar. Böylelikle grev güneşi yükseldikçe yüksekiyor, yüksedikçe büyüyor. 
Кайта: sığmıyor. İşçiler arasında düğün bayram havası var. Kendi dillerinde şarkı söyleyip eğleniyorlar. 

Onların bu mücadelesi etrafta yankılar uyandırıyor. Vernonun demokratik belediyesi grevdeki işçilere ellerinden geldiği kadar yardım edeceğini bildiriyor. Ve Vernon'lu komünistler şehir halkından para toplayıp işçilerin yardımına ilk koşanlar oluyor. Her taraftan telgraflar geliyor, « Kavganız kavgamızdır. Mücadelenizi desdekliyoruz » diye. 
Grevci işçilerin diğer taraflarda çalışan arkadaşları « Açlıktan korkmayın biz çalışıp sizi besleriz» diyorlar. Böylelikle CGT'nin bayrağı altında greve giden işçilerin güçlerine güç katılıyor haklarını alsınlar diye. Ve grev sürüyor. 
Fabrikada duman tütmez ateş yanmaz oldu artık. Makinalar susmuşlar, Çünki çalıştıran eller işi bırakmışlar haklarını almak için. 400' ün üzerinde grevci işçi fabrika kapısında toplanmışlar, herkes kendi dilinde tartışıp kararlar alıyor grev hakkında. Eğer patron istediklerimizi vermezse sonuna kadar greve devam diyorlar. Grevciler arasında Türkiyeli işçiler yoğunlukta. Fabrikada çalışan 45 Türkiyelinin 45" ide greve katılmış, CGT li olarak. Ve aralarında onlarda diğerleri gibi iki temsilci seçiyorlar, tartışma sonuçların grev komitesine bildirsin diye. 

Hak istemleri şöyle sıralanıyor FAPS'lı işçilerin. 

— Tatil primi - 13 üncü aylık - En aşağı aylık ücret 2200 F.F. - İki aylık izin - Grev günlerinin ödenmesi. 

işçiler yukardaki istemler için mücadele verirken, patron ayak diretip kendisinin bu fabrikada 20 senelik раtron olduğunu ve grev ve CGT' yi fabrikada görmediğini söyleyip reddediyor her şeyi. Bidiri çıkartıp, grevin yasa dışı olduğunu söyleyerek işçileri iş başına çağırıyor tekrar. Ama onu dinleyen kim grev sürdükçe sürüyor. 
Neticesinde 24 Haziran günü işçilerin kararlılığı karşısında gerileyen patron yelkenlerini indirmek zorunda kalıyor. 
Ve FAPS'lı işçilerin mücadelesi başarıyla bitiyor. Patrondan sökülüp alınan haklar şöyle sıralanıyor. 


Tatil primi için kabul, 13 üncü aylık için iki haftalık hak alıyor işçiler. 

Birinci hafta çalışılıp, ikinci hafta çalışılmadan senelik aylık ü сгеШегіп % 4 ü kadar prim alacaklar bundan sonra. Pislik primine ve senede iki takım iş elbisesine yine evet diyor patron. 2200 Ғ.Ғ. lık еп aşağı aylık ücret için 2173 frank (primli) sökülerek alınıyor. Senede iki aylık izini yine kabul ettiriyorlar. Türkiyeli ve kuzey afrikalı işçiler için bir haftalık yol mühleti tanıttırılıyor. Ve yine grev günlerini ödeyeceğine dair anlaşmanın altına imza atıyor patron. 

20 senedir CGT' yi ve grev görmeyen 
patron görmüş oluyor böylelikle. 
Çünki işçiler CGT' nin bayrağını diktiler artık fabrikanın çatısına. Ama FAPS'lı işçilerin alınacak hakları bitmediği gibi mücadeleride bitmeyecektir. Sürecektir sonuna dek. 


Poli- 


: uçak ile 3 aylık 


SACCO VE VANZETTI IÇIN. ADALET 


Sizin isimleriniz unutulduğu zaman SACCO ve VANZETTİ' nin isimleri her zaman insanlárın kalplerinde olacaktır ». 
Kendisini ve arkadaşını elektirikli sandalyeye mahküm 


eden hakimlerin karşısında Vanzetti böyle belirtmişti düşündüklerini. 


Bu gün adalet onların suçsuz olduklarını ve işlemediklerı bir suçtan ötürü ölüme makkum edildiklerini belirtiyor. Sacco ve Vanzetti'nin aradan elli sene geçtikten sonra suçsuz oldukları ortaya çıkmaktadır. 


Bu neticenin ortaya çıkması ve o gün verilen kararın yalan yanlış olduğunun ortaya çıkması için 50 senelik dünya çapında bir kampanya yapmaya gerek kalmadı. Anten2 televizyonunun iki ay önce düzenlediği Giuliana Montaldo'nun bir Filminin tartışmasında gerçek ortaya çıkmıştır. Oturumdaki tartışma sırasında düşmanca dil haksız yere ölüme mahküm edilen bu iki kişi karşısında hala saldırılarına devam ediyordu. Bu hiç bir şey yapmamış iki suçsuz karşısında anten 2 televizyonu o gün Sacco ve Vanzetti'yi haksız buluyordu ölüme mahkum eden hakimlerin kullandığı dilin aynısını kullanıyordu. 


Tartışmaya katılanlardan bazıları bütün delillere rağmen hala bu iki kişinin suçlu oldukları üzerinde ayak diriyorladı. 
Ve bu delillere kendileri inansalar bile televizyon seyircilerinin kafalarında bir takım şüpheler bırakmak için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlardı. 

Amerikadan gelen Sacco' nun oğlu ve İtalyadan gelen vanzettinin kız kardeşiyle birlikte Bay Ledermann diğerlerinin haksız saldırıları karşısında direniyorlardı. 

Elimizde delillerimiz olduğu zaman ve kendimizide savunmasını bildiğimiz zaman kazanmamız zor değildir. 

Eğer bay Ledermann dinleyicileri ve seyircileri tamamıyla tatmin etmeseydi bile Şuphesizki milyonlarca televizyon seyir- 


cisinin nin kalbine dokundu ve bu davada Sacco ve Vanzetti'nin haklı olduklarına inandırdı. 


Oturumu idare eden Michael Dukas'in kararıda Sacco ve Vanzettı'den yanadır. Michael Dukas’ o zamanki çağa hakim 


ollan şartlanmış olan görüşün bu iki se 


454) ma Қы ndikacıyı haksız yere ölüme mahküm ettiğini belirtmiştir. у 


DİSK, Faşizme karşı 


ULUSAL DEMOKRATİK СЕРНЕ ÇAĞRISI YAPTI 


Türkiye'de lig өс: güçlerin MHP siyle, ülkücü'leriyle, komandolarıyla ve gizli örgütleriyleriyle iktidarı ele geçirme çabaları yoğunlaşıyor. Tırmanan faşizm Türkiye halkı ve emekçi kitleler için büyük bir tehlike taşımaktadır. Faşizmin tırmanışına karşı, türkiye işçi sınıfı ve halkı aktif bir mücadele vermektedir. 

DİSK'IN ÇAGRISI 

DİSK genel başkanı Kemal TÜRKLER, 
28 Temmuz'da faşizm tehlikesine kar$ı, 
ULUSAL DEMOKRATİK CEPHE'de birleşme çağrısı yapmıştır. Çağrı Türkiye'nin bu gün içinde bulunduğu şartlara değinmekte ve şöyle demektedir: «..MC (Milliyetçi Cephe) уі oluşturan partilerin büyük sermaye sahiplerinin çıkarlarının savunucuları ve siyasal temsilcileri olmalarıdır. 
Kuruluş amacı ; işçi sınıfının yükselen siyasal ve ekonomik hareketini, demokrasi ve ilerleme savaşını durdurmaktir. » 

« 2.MC hayat pahalılığı, işsizlik, artan vergi yükü olacaktır. Kıbrıs sorununu daha da ağırlaştırması, Amerikan emperyalizmine bağımlılığın artması, NATO'nun militarist çevrelerinin müdehalesini yoğunlaştırması, ulusal onurumuzun yeni ağır yaralar alması demektir. 2. MC devlet kademelerinin daha büyük bir hızla faşistleştirilmesi, gericileştirilmesi ve evlat acısı, sönen yuvalar, terör, korku ve güvensizlik demektir. » 

« Kısacası, başta işçi sınıfımız olmak üzere, toplumumuzun en geniş kesimlerinin yaşam ve çalışma koşullarını alabildiğine ağırlaştıracağı, ulusal onurumuzu iyice ayaklar altına alacağı militarist ve şoven bir politika yürüteceği ve demokrasiden-özgürlükten yana olan her kuruluş ve her vatandaş üzerindeki faşist zulmü ağırlaştıracağı için 2. MC yi kabul etmiyoruz ve karşıyız. » 


FAŞIZME KARŞI MÜCADELE 


« Faşist hareketin açık yöneticilerinin çiçek vermesi, barıştan sevgiden ve demokrasiden söz etmesi, gazetecilere yemek vermesi, sevimli görünmeye çalışması kimseysi (o yanıltmamalıdır. 
Siyasal eğilimi ne olursa olsun demokrasiden yana olan herkes bu konuda sonderece uyanık bulunmak zorundadır. I. MC döneminde işlenen siyasal cinayetler, siyasal bir hareket olarak faşist hareketin çizdiği stratejinin gereğidir. Terör, korku ve tertiplere, komplolora dayalı bu strateji değişmemiştir. Sevimli görünme çabaları, 


« Milli devlet-güçlü iktidar » adı altında faşist bir iktidar oluşturma stratejisi- nin günümüzdeki taktikleridir... Şu уа da bu şekilde, faşist demogoji ve taktiklerin kamuoyuna ulaşmasında âracılık edenler, MHP ile tehlikeli ilişkiler içine girenler şunu unutmasınlar: Faşizm kendi dışındaki hiç bir siyasal eğilim ve görüşe yaşam hakkı tanımaz... 
Faşist hareketin çanına ot tıkamak ve ülkemizi bu kara vebadan kurtarmak bir yurtseverlik görevidir. » 

«işçi sınıfımızın örgütlü güçleri, toplumun en geniş kesimleriyle birlikte 2.MC belasının saf dışı bırakılmasını ve yerine işçi ve emekçilerin acil sorunlarına çözüm getirecek, faşist tırmanışı önleyecek, demokrasinin sınırlarını genişletecek bir siyasal yönetim önermektedirler... DİSK'in emekçilerin çıkarlarının, demokratik hak ve özgürlüklerin korunup genişletilmesin- den yana bir politika izlemiyen hiç bir açik desteklenmesi beklenmemer.» 


ULUSAL DEMOKRATIK CEPHE 


« Milliyetçi Cephe (MC) tekelci sermayenin en gerici, şoven kesimlerinin oluşturduğu gericilik ve faşim cephesidir. Bu cepheye karşı ve... 2. MC yi bir an önce iktidardan uzaklaştırmak için, ulusal bağımsızlıktan, demokrasi ve toplumsal ilerlemeden yana olan parlamento içindeki ve dışındaki tüm örgüt ve güçlerin ULUSAL DEMOKRA-ТІК CEPHE (UDC) içinde bir araya gelmeleri ve UDC'yi güçlendirmeleri acil bir görev ve zorunluluktur. » 

DISK'in yaptığı bu çağrı kısa zamanda bütün türkiye'de büyük yankılar uyandırmıştır. Sendikalar, gençlik ve kadın o örgütleri, aydınlar, köylüler, öğretmenler, teknik elemanlar... halk kitleleri UDC çağrısını desteklediklerini açıklamışlardır. 

UDC çağrısını aynı zamanda avrupa'daki türkiye li örgütler de destek-İediklerini belirtmişlerdir. 

UDC піп kurulması ve örgütlenmesi, türkiye'de yükselen faşizme karşı verilen mücadele'de önemli ve güçlü bir rol oynıyabilir. Fransa'da sendikaların ve sol partilerin 1935 lerde faşizme karşı direnişi, 1936 larda « Halk Cephesini » oluşturmalarıyla daha güçü mücadele vererek faşizmi geriletmişlerdir. 

CGT, dünya'da faşizme karşı mücadele veren halkların yanında olduğu gibi Türkiye işçi sınıfının, halkının ve DISK'in faşizme karşı verdiği mücadeleyi tüm gücüyle destekliyecektir. 


антта сеге сарту жатан 
MG Hükümetinin Kuruluşunun |, Ayında : 


40 ÖLÜ, YÜZLERCE YARALI, ZAMLAR, 
SALGIN HASTALIKLAR...: 


Türkiye' de Milliyetçi Cephe adı verdikleri, AP, MSP ve MHP den oluşan koalisyon hükümeti tekrar ağustos başında kuruldu. Kuruluşunun daha birinci ayında emekçi kitlelerin yaşama ve çalışma şartları ağırlaşmış, faşist saldırılar yoğunlaşmıştır. 


FAŞIST SALDIRILAR 


Avrupa ülkeleri arasında, hükümette faşist bir partinin yer aldığı tek ülke Türkiye. МС hükümetinin kurulmasıyla, devletin faşistleşmesi ve gericileştirilmesine yoğun bir. şekilde başlanmıştır. Öte yandan faşist güçler, MHP 


siyle, ( ülkücüleriyle, o komandolarıyla emekçilere, demokratlara, ilericilere saldırılarını o yoğunlaştırmışlardır. Ви 


faşist güçlerin ve kışkırtıcı ajanların 
düzenlediği saldırılar sonucunda 40 
kişi öldürülmüş, yüzlerce kişi yaralanmıştır. Ayrıca TÖB-DER (Ögretmenler Derneği), Halkevleri, CHP ve çeşitli 
demokratik kuruluşların binalarına 50 
den fazla .bomba atılmaştır. 

Bu faşist saldırıların failleri « bulunamamıştır ». Olayları, saldırıları düzenliyenlerin, ilk önce karışıklık уаratıp arkasından «barış, asayiş» nutukları çeken faşist güçlerin ta kendisi olduğuna hiç şüphe yok. 


ZAMLAR 


Türkiye'de emekçi kitlerin demokratik ve ekonomik mücadelesine karşı oluşturulan Milliyetçi Cephe emekçilerin yaşam şartlarını daha da ağırlaştırmaya başlamıştır. İlk önce tekel maddelerine yüzde 160 zam yapmıştır. 
Temel ihtiyaç maddelerine, petrol ürünlerine tekstile, elektirik ve demir çeliğe yeni zamlar gelecktir. 


Zamların yanısıra, bir çok ihtiyaç maddesi bulunamaz haldedir. Halk ekmek, pirinç, tüp gaz, kahve.. ilaç... 
bulamamakta veya satlerce kuyruk beklemektedir. 


SALGIN HASTALIKLAR 


Ağustos ayının sonuna doğru kolera, tifo, ishal ve kuduz gibi hastalıklar yaygın haldedir. Koleralı hastaların yatırıldığı Nümune Hastenesi karantina altına alınmıştır. Türkiye yunanistan sınırında giriş-çıkış kapatılmıştır. Hastalıkların bu drece yaygın hale gelmesi, halkın sağlığını tehdit etmesi Türkiye'de uygulanan anti sosyal politikanın bir sonucudur. Yeterince sağlık tedbirleri alınmadığı için salgın hastalıklar kısa zamanda halk için büyük bir tehlike olmaktadır. 


40 BİN MADEN-İŞ EMEKÇİSİ GREVDE 


Türkiye'de metalürji emekçileri yiğit bir mücadele vermekte, 40 bin 
emekçi 30 Mayıs'tan beri grevde. 34 
İşyerinde . 40 bin. emekçi DİSK'e bağlı Maden-İş sendikasının çağrısıyla greve girdiler. 

Bu büyük grev, MESS (Madeni 
Eşya Patronları Sendikası) na bağlı işyerlerin de sürüyor. MADEN-İŞ greve başlamadan önceki 9 ay boyunca MESS ile toplu sözleşme görüşmelerini sürdürdü. MESS patronlarının sürekli olarak emekçilerin taleplerini reddetmeleri üzerine 40 bin emekçi greve gitti. 


© MADEN-İŞ'İN TALEPLERİ 


Grevdeki emekçiler, yapılacak sözleşmelerden sadece işçilerin değil büro emekçilerinin ve teknik elemanların da yararlanmasını istiyorlar. 
Yıllık ikramiyelerin ve bayram, yakacak... pirimlerinin korunması ve iyileştirilmesini, ücretlerin arttırılmasını, haftalık çalışma süresinin ücret kaybı olmaksızın 48 saatten 
45 saate indirilmesini, DGM direnişi 
sırasında işten çıkarılan işçilerin işe geri alınmasını... Maden-İş'in başta gelen talepleri arasındadır. 


lükte olan sendikal özgürlükleri kısıtlıyan bir kanun, hükümete, kamu kuruluşlarındaki grevleri < ulusal çıkar» gerekçesiyle erteleme imkanı vermektedir. 


MC hükümeti bu anti demokratik kanunu emekçilere karşı kullanarak açık bir şekilde MESS patronlarının yanında yer almıştır. 


© GÖRÜLMEMİŞ DAYANIŞMA 


MADEN İŞ emekçileri greve adığından bu yana, tüm eki ee lerin ve kalkın büyük bir desteğini kazandı. işçiler, gençler, kadınlar, köylüler sefeber oldular, Maden İş emekçilerini desteklemek için. 

Ücretliler, ücretlerinden, serbest meslek sahipleri günlük hazançlarından yardımda bulunuyorlar. Köylüler tonlarca sebze meyva yolluyor grevcilere. Bakkallar, dükkanlar yardım ediyor Maden İş emekçilerine... 


40 bin Maden İşçisinin grevi sanki 
tüm Türkiye emekçilerinin, halkının mücadelesi oldu. Çünkü bu gün Maden 1ғе darbe vurmak istiyenlerin, yarın tüm demokratik örgütlere darbe vurmak istiyeceklerinin farkındalar. MESS'in Maden-iş'e saldırısı 


© MESS'İN AMACI 


Türkiye'de MESS, büyük sermaye patronlarının en gerici örgütlerinden birisi. (Emekçilerin Maden-İş уе DİSK'te örgütlenip haklarını aramalarına tahammül edemiyor. Hele Maden-İş'in güçlü, mücadeleci sendikalardan birisi olması hiç hoşuna gitmiyor. MESS'in istediği fransa'daki CFT gibi bir patron sendikası bulmak karşısında. Patronla bir olup, hakkını arayana saldıracak bir sendika istiyor. 

Emekçilerin taleplerini sürekli reddetmekle, Maden-İş emekçilerinin, grevini kırmayı, Maden-İş sendikasına bir darbe vurmayı deniyor. 

Fakat Maden-İş emekçileri bir adım gerilemeden yigit ve zor bir mücadele veriyor. Grevdeki emekçiler « DGM'yi ezdik, sıra MESS'te » diye haykırıyorlar. 

Grev'in başlamasından bu yana MESS'e bağlı bazı işyerleri dize gelerek Maden-İş ile anlaşma imzalaтак. zorunda kaldılar. Fakat 34 
işyerinin sahibi ve MESS'in yöneticileri olan'büyük patronlar emekçilerin talepleri için verdiği mücadelesini kırmak için her yola başvuruyor. 

Grev'deki işçilerin evlerine mektuplar yağdırıyor, « ülke ekonomisi tehlike altında » diye yayınlar çıkarıyorlar. Eğer türkiye'de ülke ekonoтізі tehlike altında ise, bunun sorumlusu işçiler değil. 


© MADEN İŞ EMEKÇİLERİ 


Aşırı kar hırsıyla hareket eden patronların kendileridir. 

MESS patronları, emekçi düşmanı tavrını daha da ileri götürerek, patronlar arasında « grevlere karşı, lokavt ісіп» bir fon kurdular. 


Ayrıca hükümet'te MESS patronlarına yardımcı olmaktadır. MKE (Makini Kimya Endüstirisi) nde çalışan 10 bin emekçinin grev kararını hükümet bir kararname ile greve başlama tarihini erteletmiştir. Yürü- 


tüm türkiye işçi sınıfının sendikal ve demokratik mücadelesine yönelmiş. İşçi sınıfının uzun ve zor mücadelelerle elde ettiklerini ortadan kaldırmaya yönelmiş. 


© CGT'NIN MADEN 
İŞ İLE DAYANIŞMASI 


Daha haziran ayında CGT Metalürji Emekçileri Federasyonu (FTM) ndan bir heyet Türkiye'ye gitti. Grevdeki yiğit Maden İş emekçilerine tüm dayanışmasını iletti. Grevdeki bazı fabrikaları görmeye giden FTM heyeti. uluslarası işçi dayanışmasını somut olarak gösterdi. CGT nin Metalürji Federasyonu eylül başından itibaran « bir dayanışma kampanyası» açıyor. 


Ф TÜRKİYE'DEKİ MADEN 
İŞ EMEKÇİLERİ 
İLE DAYANIŞMAYA 
CGT nin Metalürji Federasyonu- nun, Fransa'da metalürji'de çalışan tüm yabancı ve Fransız emekçileri için açtığı yardım kampanyasına bü- 


“tün gücümüzle katılalım. Fabrika- 


larda, foyerlerde, pazarlardâ.. bu yardım kampanyasına aktif olarak katılalım. Her türkiye emekçisinin her yabancı emekçinin fransız emekçinin vefeceği bir miktar yardım Türkiye'de grevdeki Maden İş li işçi kardeşlerimiz için maddi ve manevi bir güç olacaktır. Uluslarası işçi dayanışmasının somutlânması olacaktır. 
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